Vieringen

Zaterdag 1 november: Allerheiligen - viering 19.00 uur

Zondag 2 november: Allerzielen.

Zondag 9 november: Martinusdag in Pauluskerk - 10.30 uur
Geen viering in Rafaelkerk

Zondag 16 november: 33e Zondag-door-het-jaar.

Zondag 23 november: Hoogfeest Christus Koning.

Zondag 30 november: 1°" zondag van de Advent

Jongerengroep.

Vrijdagavond 7 en 21 november komt onze Tienerclub van
19.00-20.30 uur weer samen in de ontmoetingsruimte.

Dan o.a. Bijbellezing, gedachtenuitwisseling, spelen en zingen.
Info: Emmy Bouwman; crafterslady@live.nl

Agenda-overzicht
Vrijdag 7 en 21 november Jongerenbijeenkomst 19.00 uur.

November 2025 Vrijdag 7 november Biddende moeders 12.30 uur

Maandag 10 november Huiskring/Bijbelgroep 19.30 uur.

website sint-rafael.nl Woensdag 19 november ~ Red Wednesday

email: secretariaat@sint-rafael.nl Vrijdag 21 november KBO mis met Ziekenzalving

telefoon: 030 - 2611252 Aanvang 10.00 uur - 6raag aanmelden
Vrijdag 21 november Biddende moeders 15.00 uur

Vieringen/H. Mis Vrijdag 21 november Zuijlenstede Eucharistie 14.30 uur.

Zondag  10.30 uur - ook Livestream Maandag 24 november Samenkomst/Euch Pro Lifegroep

Dinsdag 09.00 uur 09.00 uur.

Donderdag 09.00 uur Vrijdag 28 november Open kerk. Van 14.00 - 16.00 uur

Na iedere viering is er gelegenheid samen te komen om rondleiding.

een kopje koffie of thee te drinken. Geestig voedsel

Livestream, ook later, te zien via de website sint-rafael.nl Wie was de eerste verkeersovertreder?

Jezus; hij had twaalf aanhangers.



Red Wednesday

Red Wednesday, 19 november,
kleuren kerken en monumenten
bloedrood om aandacht te
vragen voor het lot van
miljoenen vervolgde,
onderdrukte en bedreigde
gelovigen in de hele wereld. Ook
de Rafaelkerk zal dan rood verlicht worden.

Ook u kunt meedoenl!

Laat u raken door hun moed. Laat u raken door hun verhalen, bid
en help mee om aandacht te vragen voor hun lot!

Tip

Er wordt gezegd: Geloof is voor de domme. Nou, er zijn vele
wetenschappers die geloven. Galilei, Pascal, Descartes, Newton.
Zo is de ontdekker van de oerknaltheorie de Belgische priester
en wetenschapper Georges Lemaitre!

Dus: Wees blij met je houvast in het geloof. Enne.....da" s niet
dom, maar Slim!

Lezingen

Zo af en toe vragen mensen naar de lezingen van de dag dat zij
bij de viering aanwezig waren. Om die zelf nog eens te lezen.
Als u die behoefte heeft kunt u op eenvoudige wijze de lezingen
van de betreffende dag vinden en zelfs lezen. Via internet.
Zoek met uw browser, b.v. Google naar "Missaal”. Die is daarna
direct aanwezig, op de site van Tiltenberg.org

En u vindt alle gebeden en lezingen van de door u gewenste dag.

Martinusdag

De parochiéle Martinusdag vindt dit
jaar plaats in de St. Pauluskerk aan het
Willem de Zwijgerplantsoen 19.

De dag begint met een
Eucharistieviering met pastores Hans
St Martinusparochie  Boogers en Gauthier de Bekker als

voorgangers en zang door het Paulus
Jongerenkoor. In de viering horen we over Martinus van Tours en
lezen we het evangelie van de werken van barmhartigheid. Met
dat thema gaan we direct na de viering verder met elkaar in
gesprek rond de vraag "Wat doet jouw locatie aan
diaconie-activiteiten?” De oude slagzin van de parochie "Delen
met elkaar” wordt op deze manier gebruikt om elkaar te
informeren en te inspireren over en voor diaconie.

We gebruiken de schilderijen van Egbert Modderman (die in de
Martinikerk in Groningen hangen) als gespreksstarters.

https://martinikerk.nl/gebouw/egbert-modderman/

En we zijn elkaars inspiratiebronnen met goede voorbeelden van
diaconale activiteiten in de locaties.

Het programma zal van 10.30 uur (viering) lopen tot ongeveer
12.30 uur. Voor een broodje wordt gezorgd.



